
Misschien ken je de "Parking Days".  Het initiatief komt uit de States — 
San Francisco, in 2005 — en ontwikkelde zich in tientallen landen en honderden 
steden.  Het principe is eenvoudig:  op de derde vrijdag van september worden 
reguliere parkeervlakken in de straat tot kleine parkjes omgevormd, compleet met 
een graspleintje, wat planten, een bank en liefst wat schaduw.  
In 2010 zorgde het architectenkantoor Pattou-Tandem voor een Parking Day Lot 
in de rue de la Collégiale in Lille (foto © Dominique de la Gorce, Tandem).

Vier jaar later zorgt de stad Lille voor een heel eigen invulling.      ☛

(Neem me niet kwalijk, de foto's zijn niet van optimale kwaliteit.  
Ze dateren van 28 september 2014.  Ze tonen het park van de citadelle.)



Parking Day  2014  
transformons nos jardins publics en parkings









Parking Day  2014  
pour un espace public vraiment partagé !


