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Afghanistan is een merkwaardig land.
Het land is onveilig genoeg om er zwaar gewapende soldaten naar toe te 
sturen.
En het land is veilig genoeg om ongewapende jonge Afghanen naar huis terug 
te wijzen, mensen die het land ontvlucht waren omdat ze voor hun 
leven vreesden.
In mei 1940 en nadien zijn duizenden Belgen, Nederlanders, Fransen... naar 
Engeland gevlucht.  Omdat ze vreesden voor hun leven.  Gewone mensen, 
politici, militairen, een koningin.
Het gerantsoeneerde Verenigd Koninkrijk, dat toch om levensnoodzakelijke 
producten verlegen zat, heeft al die mee-eters niet naar huis gestuurd.
Inderdaad zijn sommigen, op gevaar van leven, al tijdens de oorlog naar het 
bezette vasteland teruggekeerd.  De meeste oorlogsvluchtelingen hebben 
echter tot na de bevrijding gewacht. 
(Waarna de luidruchtigsten onder hen niet nagelaten hebben de thuisblijvers 
omwille van een vermeend gebrek aan moed de les te lezen.)
België is een merkwaardig land, dat zijn eigen geschiedenis mis-kent.
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