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		De Lofoten — of waarom deze website Moskenes heet


gezegd (en bijna gehoord)


de vergeten voetganger


geen stad zonder trams



		
		Recente berichten

			
					afbraak van het Beelpaviljoen in Antwerpen
											15 maart 2024
									
	
					GR, nu ook voor domme mensen (als ik)
											11 maart 2024
									
	
					de Mandibles — Lionel Shriver
											11 februari 2024
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					mijd de achterflap en ’t liegen
											25 januari 2024
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					Eggum  ❧
											23 december 2023
									
	
					voetganger in (Noord-) Amerika
											16 december 2023
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					met jou kan je niet praten
											5 december 2023
									
	
					voetgangers willen voetpaden — de eerste voetgangersbarometer
											26 november 2023
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											8 november 2023
									
	
					Vooruit, met geld en advocaten is alles te koop
											2 november 2023
									
	
					architecturale afasie
											10 oktober 2023
									
	
					armoede, de voetganger en het boodschappenkarretje
											28 september 2023
									
	
					niet zeuren, voetgangers, en wees blij met wat overblijft
											26 augustus 2023
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						wie ik ben
			In mei 1953 in Merksem geboren, ben ik een geboren en getogen Antwerpenaar.

(“Een pagadder” of “een stroboer”, zullen de echte sinjoren zeggen.)

Meer dan 36 jaar heb ik in Frankrijk gewoond en als stedenbouwkundige gewerkt, in de omgeving van Parijs, in Niort en vooral in Lille (Rijsel). Zo werd ik “nordiste” (toch bijna).

Nu ben ik weer “sinjoor”.

Mijn lievelingsauteur heet Stefan Zweig, mijn lievelingsmuziek is van Händel.

Ik hou van de Lofoten, waar ook het eiland Moskenes ligt.
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